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Nieuwsbrief februari 2026

Weer genoeg te doen deze maand

We hebben weer een boordevolle nieuwsbrief voor u.
Allereerst een geheugensteuntje.

Op 23 februari is er een avond met Verhalen over de
Kromme Rijn, afgewisseld met mooie muziek. Heeft u zich
nog niet opgegeven? Doe dat dan nu op
verhalen@huiskamervanodijk.nl. We zoeken ook nog
musici. Tips kunt u ook daar melden. U leest alles over het
programma in deze nieuwsbrief.

Net als vorig jaar heeft Wil van Bentum met alle postzegels die trouw bij haar ingeleverd
worden, weer een mooi bedrag opgehaald van meer dan 1000 euro. Dus hebben we haar
even in de bloemetjes gezet!

In februari start weer een nieuwe serie van Kunst door de Brievenbus. De pilot van vorig
jaar was een succes en daar gaan we dus mee door. Heeft u zin om creatief bezig te zijn?
Meld u dan aan. Lees er meer over in deze nieuwsbrief. Inmiddels zijn er al meer ideeén
over nieuwe activiteiten gelanceerd. In de nieuwsbrief van maart komen we daar uitgebreid
op terug. Even geduld dus.

Ook de schaakclub heeft ruimte voor nieuwe deelnemers en zoekt naar gebruikte spellen.
Die kunt u afleveren in het Dorpshuis. Opgeven kan bij schaken@huiskamervanodijk.nl. En
kijk ook eens of het Creatief Café iets voor u is.

Maak in deze nieuwsbrief ook kennis met een nieuwe codrdinator voor de hulpdienst:
Carlanne de Zaaijer.

Alle vaste activiteiten gaan ook door zoals het Mantelzorgcafé. De eerstvolgende is op 20
maart in het Dorpshuis, en het Repair Café. Heeft u nog iets wat stuk is? Neem het mee
naar het Repair Café. Ze helpen u graag op de derde zaterdag van de maand.

Er komt in maart ook een Kids Repaircafé, waar kapot speelgoed een nieuw leven krijgt. Bij
het Digi Café kunt u elke week terecht met uw digitale problemen.



En dan is er deze maand natuurlijk het Carnaval, is er een gezondheidsmarkt van Bunnik
Vitaal 18 februari en kunt u op 24 februari, met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht,
leren hoe de gemeente werkt.

Veel plezier met alle activiteiten in februari!

Van de bestuurstafel

Op dit moment is het bestuur druk met het uitwerken van het Vrijwilligersbeleid. De avond
met de kartrekkers over dit onderwerp leverde veel op. Bedankt allemaal. Het
Huishoudelijk Reglement is, nu we een vereniging zijn, ook aan herziening toe. Dus ook
daar zijn de schouders onder gezet.

Twee jaar schaken bij de Huiskamer van Odijk

Januari 2024 is er gestart met schaken in Odijk. Op de
eerste avond waren er 10 personen in het dorpshuis die
interesse toonden. Na het doorspreken van enkele
praktische zaken werd er direct begonnen met het spel dat
eindeloze mogelijkheden heeft.

Nu, na 2 jaar, zijn er nog steeds rond de 10 personen die
regelmatig komen schaken. Uit evaluaties kwam naar
e voren dat de maandagavond voor de meeste schakers de
beste avond bleek te zijn. Omdat te kunnen doen, moesten de schakers naar een andere
locatie. Dit gebeurt nu al ruim een jaar in de kantine van SV Odijk (tegelijk met de
klaverjassers). Dit bevalt goed, het is altijd gezellig vol.

De uitgangspunten waren en zijn nog steeds:

- Spelen in een ontspannen sfeer. Het is gezelliger om tegen een persoon te spelen dan
steeds thuis achter de computer te zitten. We hebben niet de intentie om gerichte
activiteiten te ondernemen om spelers bij te spijkeren. Indien een partij daarom vraagt is er
altijd de mogelijkheid om te leren via een korte nabespreking.

- Dat het niveau van de deelnemers nogal verschilt, is geen probleem. Doordat we streven
om elke maandagavond minimaal tegen twee verschillende tegenstanders te spelen, krijg
je altijd wel de kans tegen een persoon van gelijke sterkte te spelen.

- ledereen is vrij om een avond over te slaan, omdat het niet uit komt of als je even geen zin
hebt. Hoewel we om 19.30 beginnen is wat later komen geen probleem. De praktijk leert
dat je nooit lang hoeft wachten tot je in kan stappen.

Interesse in schaken? Elke maandagavond ben je vanaf 19.30 uur welkom in de kantine van
SV Odijk voetbal. Hoewel de meeste mensen uit Odijk komen, zijn mensen van buiten
Odijk/gemeente Bunnik van harte welkom. Voor meer info mail naar
schaken@huiskamervanodijk.nl of bel 06-23707137.

Door de verhuizing van het dorpshuis naar SV Odijk, liggen er nu geen schaakspellen meer
in het dorpshuis. Het zou fijn zijn als daar ook weer enkele spellen komen te liggen.
Daarom zoeken wij nog niet-meer gebruikte spellen. Dus heeft u nog een niet-gebruikt spel
ergens op zolder of in een kast liggen, dan doet u ons daar een groot plezier mee (graag
inleveren bij de Huiskamer). Dan kan er eventueel op de vrije inloop op de
woensdagochtend ook nog een potje gespeeld worden door de liefhebbers.

Mantelzorgcafés 2026

Vrijdag 20 maart a.s. vindt in het dorpshuis van Odijk wederom een Mantelzorg Café
plaats. s’Middags van 15.00 (inloop vanaf 14.30) tot 16.30 uur. Deze door de Huiskamer van



Odijk georganiseerde bijeenkomst is gericht op mantelzorgers en ex-
mantelzorgers. Het uitwisselen van ervaringen en het bieden van steun
aan elkaar staan centraal. Ex-mantelzorgers ofwel mantelzorgveteranen
weten uit eigen ervaring hoe zwaar mantelzorg kan zijn en hoe nodig

het is ook ruimte voor jezelf te houden. En het is belangrijk om dergelijke
ervaringen te delen.

Inmiddels heeft de Huiskamer van Odijk met inzet van middelen uit het zogenaamde
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) in alle kernen van de gemeente Bunnik een
mantelzorgcafé kunnen organiseren. Deze bijeenkomsten werden door de aanwezigen
zeer gewaardeerd. Zoals één van de bezoekers liet weten: “Ik vond het ontroerend om ook
te luisteren naar de verhalen van andere mantelzorgers. De mooie muziek, een hapje en
een drankje, ik voelde me echt verwend!”.

Ook dit jaar zullen er in alle kernen van Bunnik weer mantelzorgcafés worden
georganiseerd. De toegang en een paar drankjes zijn gratis en tussendoor is er muziek met
zang en gitaar.

Fijn als u zich aanmeldt bij erikypema@hotmail.com, bestuurslid van de Huiskamer van
Odijk, zodat we een indruk van de mogelijke opkomst hebben. Maar ook zonder
aanmelding bent u welkom.

Creatief Café

Het Creatief Café is elke woensdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur in het
Dorpshuis. Er wordt meestal gebreid en gehaakt maar ook andere
creatieve hobby's worden gedaan. We helpen als er problemen zijn,
geven advies, wisselen ideeén uit en leren elkaar nieuwe technieken of je
nu gevorderd bent of een beginner iedereen kan aanschuiven.

Wilt u een nieuwe techniek leren of is er een probleem met uw
thuisproject dan bent u altijd welkom voor advies. Voor de beginners hebben we wat
hulpmaterialen om alvast aan de slag te gaan met breipennen of haaknaald en een bolletje
garen.

Heeft u nog handwerkmateriaal, boeken, tijdschriften, wol, katoen of wat dan ook thuis
liggen waar u niets meer mee doet, dan kunt u dat altijd doneren op woensdagmorgen
tussen 10.00-12.00 uur.

ledereen die van handwerken houdt en het gezellig vindt om dat gezamenlijk te doen, is
van harte welkom. Er wordt koffie en thee geschonken met iets lekkers voor 1.50 euro per
kop.

Annemiek en Liesbeth.

Opbrengst ingeleverde postzegels 2025

Zoals wellicht bij u bekend verzamelt onze vrijwilliger Wil van Bentum met hulp van leden

van de Huiskamer postzegels en vervolgens verkoopt ze deze dan. Afgelopen december is
de stand van de verkoop van 2025 weer opgemaakt en kunnen wij melden dat er in 2025

het mooie bedrag van € 1350,03 mee is behaald. Dit bedrag dat zal worden overgemaakt

op de rekening van de Huiskamer. Heel hartelijk bedankt Wil!

Bij deze nogmaals de oproep: Krijgt u post met mooie zegels, knip ze dan ruim uit en doe
ze in een enveloppe voor Wil en lever ze in bij de huiskamer. Ook een oude
postzegelverzameling waar u niet meer naar omkijkt, kunt u inleveren bij de Huiskamer. Wil
kijkt of ze de zegels verkocht krijgt. Recente zegels met fraaie afbeeldingen zijn het meestin



trek bij verzamelaars. De opbrengst kan een paar duppies of een
euro per zegel zijn. Dat lijkt niet veel, maar alles bij elkaar levert het
toch elke keer aardig wat op. Wil werd voor haar inzet van het
afgelopen jaar daarom maar weer eens heerlijk in de bloemetjes
gezet.

Repair Café Odijk

In 2026 zijn we weer volle kracht verder gegaan met het Repair Café
Odijk om kapotte spullen een tweede kans te geven. Goed voor de
eigenaren én goed voor onze planeet als dat lukt!

De eerste bijeenkomst van 24 januari jl. was succesvol met 7
geslaagde reparaties en daarbij blije gezichten van eigenaren.
De eerstvolgende Repaircafés in het dorpshuis van Odijk vinden
plaats op 21 februari en 21 maart. Behoudens uitzonderingen
steeds op de derde zaterdag van de maand, van 9.30 tot 12.30 uur. REPAIR
Het is daarmee in zekere zin complementair met het Repair Café ~ il_-_I: '
Bunnik, dat steeds op de eerste zaterdag van de maand plaats vindt. (O7A\ o =
Inwoners van heel de gemeente Bunnik kunnen bij beide repaircafé’s terecht. In de
zomermaanden juli en augustus is er geen Repaircafé.

Overige info is te vinden op de website van de huiskamer van Odijk via de link
https://www.huiskamervanodijk.nl/repair-cafe-odijk

Digi Café: Windows10 vervangen door Linux Mint

Kent u Linux? Nee, dat is jammer. Linux is een goede vervanger voor
Windows 10 nu Microsoft, ook na de verlenging tot oktober 2026, de
ondersteuning stopt.

Linux Mint is een gratis, open-source besturingssysteem gebaseerd
op Linux (Ubuntu/Debian), ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn
voor de gemiddelde gebruiker en functioneert als een direct,
krachtig alternatief voor Windows, compleet met vooraf
geinstalleerde apps voor internet, mailen, multimedia en
kantoorwerk. Het staat bekend om zijn eenvoud, stabiliteit (vooral
met lange termijn ondersteuning), wat Linux Mint geschikt maakt voor zowel moderne als
oudere computers, zowel PC als laptop.

Als uw apparatuur niet meer kan worden ge-updatet naar Windows11 dan moet u wat
anders. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen voor de aanschaf van een nieuwe PC of
laptop, of een tablet waar ook veel mee mogelijk is, maar niet alles wat op een PC of laptop
wel kan. Werkt uw huidige PC of laptop nog prima, maar kan deze niet meer ge-updatet,
dan kan het een oplossing zijn om over te stappen op Linux Mint. Dat lijkt wellicht lastig
omdat er een geheel ander besturingssysteem geinstalleerd moet worden. Geen paniek,
want de Digi-helpers van het Digi Café bij de Huiskamer van Odijk, staan klaar om u te
helpen. Na installatie van Linux Mint kan uw appratuur weer jaren mee en werkt u in een
Windowsachtige omgeving. Het ziet er iets anders uit, maar went snel.



Wilt u meer weten? U bent van harte welkom op de woensdagmorgen bij het Digi Café, bij
de Huiskamer van Odijk, Rijneiland 7 in Odijk. We zijn van 10.00 uur tot 11.30 uur aanwezig.

Inspiratieavond: Verhalen langs de Kromme Rijn

Op 23 februari 2026 is het weer zo ver. Dan organiseren
we onze volgende thema-avond "Verhalen en muziek”. We
hopen dat het onderwerp veel mensen zal aanspreken,
namelijk: ‘Verhalen langs de Kromme Rijn”. Wie is daar
als inwoner van Odijk nu niet in geinteresseerd? Tijdens
deze avond krijgt u verhalen te horen over het
Krommerijngebied, maar kunt u ze ook zelf delen. Graag
zelfs! En natuurlijk kunt u deze avond ook weer genieten
van mooie muziek. We hebben dit keer 3 jonge dames (2
violisten en 1 celliste) bereid gevonden om voor ons te spelen.

Inhoudelijk wordt het leeuwendeel van de avond verzorgd door Josine van Kempen. Josine
is student Land en Waterbeheer van de Wageningen Universiteit. Zij heeft het afgelopen
half jaar in het kader van een Master of Science onderzoek gedaan naar verschillende
verhalen en ervaringen die mensen delen uit het Kromme Rijnlandschap. Josine wil ons
graag over haar onderzoek vertellen en neemt ons op een creatieve, interactieve manier
hierin mee. Voor deze avond zijn tevens een aantal plaatselijke deskundigen uitgenodigd,
waaronder Stefan Poelman. Stefan is voorzitter van het zojuist geopende museum
Dorestad. Hans Prinsen leidt de avond.

U wordt van harte uitgenodigd om de 235 februari bij ons te komen in het Darpshuis. De
inlooptijd is vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur en de avond eindigt om 21.30 uur.
U kunt zich opgeven via: verhalen@huiskamervanodijk.nl. De kosten voor deze avond zijn:
€ 5,00 voor leden en € 6,00 voor niet-leden. U kunt dit bij binnenkomst pinnen of contant
betalen.

Oproep Musici

Zoals u weet vragen we regelmatig voor de Verhalen& Inspiratieavonden musici om voor
ons op te treden. Wij zouden graag aan onze lijst nog wat musici willen toevoegen.

Wie weet (en misschien bent u het zelf) musici, jong en wat ouder die af en toe voor ons
willen optreden? Er staat een heel bescheiden vergoeding tegenover.

U kunt dit doorgeven aan: verhalen@huiskamervanodijk.nl

Dank u wel.
Hans Prinsen

Kunst door de brievenbus

Lijkt het je leuk om te tekenen, kleien, schilderen, fotograferen of
iets anders waarbij je creatief bij kan zijn? Lees dan gauw verder,
want misschien wil je met ons mee doen.

In 2025 startte de Huiskamer van Odijk een pilot van een

landelijk project. "Kunst door de brievenbus". Misschien anders dan
de naam doet vermoeden, krijg je geen kunstwerken maar een
opdracht door de brievenbus, waarmee je zelf aan de slag gaat.
Gewoon, thuis, in je eigen tijd, in je eigen tempo en met de
materialen waar jij je fijn bij voelt. Ook als je denkt dat je daar niet goed in bent, kan het erg
leuk zijn om mee te doen. Creatief bezig zijn, je laten inspireren, nieuwe dingen leren door




anders te kijken of te denken. Dat is waar het om draait en niet om hoe goed je wel of niet
bent.

Juist door het krijgen van een opdracht blijkt het vaak ineens een stuk makkelijker om iets
te gaan maken. De vorige editie was een groot succes. Het gezelschap aan deelnemers was
leuk en divers, net als de resultaten.

Binnenkort starten we met een nieuwe ronde van 6 opdrachten waarmee we beginnen op
27 februari. Elke twee weken ontvang je een opdracht in je brievenbus. Je bedenkt zelf hoe
je de opdracht wil invullen en gaat thuis aan de slag met je eigen materiaal. Daarna maak je
een foto van je kunstwerk en stuurt het via de mail op. Na een aantal weken kunnen de
deelnemers, die dat willen, bij elkaar komen om elkaars kunstwerken te bekijken.

Lijkt het je leuk om met ons mee te doen of wil je meer weten? Mail dan naar
kunst@huiskamervanodijk.nl. Deadline voor de opgave om mee te doen is 20 februari.
ledereen is welkom en we vragen een kleine bijdrage van 5 euro voor deze hele ronde om
de kosten te dekken. Ben je nog geen lid van de Huiskamer? Meld dit dan bij je aanmelding
en dan zorgen wij dat je lid kunt worden.

Telefonische hulpdienst weer compleet

Na enige tijd één van de dames geweest te zijn die de telefoon van de huiskamer voor de
diensten hebben bemand, moesten wij helaas afscheid nemen van Agnes van der Tol.
Privé redenen maakten het voor haar niet meer mogelijk om de telefonische dienst te
bemannen.

Hierbij bedankt Agnes voor je positieve bijdrage aan onze dienst en je vele praktische
adviezen. Veel waardering voor je aandacht voor de cliént en zoektocht naar een chauffeur.

Wij zijn blij met de aanvulling van ons team en gaan weer met 5 vrouw sterk de telefoon
bemensen. Elke twee weken gaat de telefoon naar één van ons toe.

Hieronder leest u namen van de vrijwilligers die de telefoon kunnen opnemen danwel
beantwoorden en dan op zoek gaan naar een chauffeur voor u.

Codrdinatoren van de diensten van de Huiskamer van Odijk: José Nolet, Ineke Bernink,
Gerda Klinkhamer, Carlanne de Zaaijer en Joke Noaij.

Nieuwe stem aan de telefoon bij Hulpvragen

Een nieuw stemgeluid aan de telefoon voor Hulpvragen aan De
Huiskamer van Odijk. Ik denk dat het leuk is een beetje te weten
wie bij die nieuwe stem hoort.

Mijn naam is Carlanne de Zaaijer. Sinds 2013 woon ik in Odijk nadat
ik jaren voor studie en werk in Utrecht-stad heb gewoond.
Vooruitlopend op de afronding van ons werkzame leven hebben
mijn man en ik de ruimte en rust van een wat landelijker omgeving
gezocht. Dat werd dus Odijk.

Oorspronkelijk kom ik uit Drenthe. Het was voor mij herkenning dat
de mensen hier op straat elkaar groeten (in de stad word je dan raar aangekeken). Ook
herkenbaar is het zoeken naar sociale samenhang bijvoorbeeld door het organiseren van
burenhulp. Dat bracht mij bij de Huiskamer van Odijk...en, door slim lobbywerk van de
collega’s Joke, Gerda, José en Ineke, aan de telefoon van de Hulpdiensten van de
Huiskamer. In hun kielzog hoop ik uw vragen om Chauffeursdiensten,



Boodschappendiensten en Helpende Handjes naar tevredenheid af te kunnen handelen.
Tot horens! Carlanne.

EXTERNE BERICHTEN

Bunnik Vitaal organiseert gezondheidsmarkten

In februari en maart worden in Odijk, Werkhoven en
GEZONDHEIDSMARKTEN Bunnik gezondheidsmarkten georganiseerd. Inwoners
2026 van 18 jaar en ouder kunnen hier zonder
afspraak binnenlopen met al hun vragen over zorg,

gezondheid en leefstijl.

Tijdens de gezondheidsmarkten zijn verschillende
zorgprofessionals aanwezig, waaronder huisartsen,
fysiotherapeuten en diétisten. Zij geven persoonlijk

Gezondheidsmarkt Werkhoven

Dinsdag Tijd: 13:30-15:00 advies, denken mee en voeren kleine onderzoeken en

Smeare Locatie: Het Wapen van Werkhoven

korte check-ups uit. Bezoekers kunnen onder andere
een valrisicotest doen en informatie krijgen over veilig
Gezondheidsmarkt Bunnik

Donderdag  Sezondbeldsm: bewegen en gezond ouder worden.

26 maart Locatie: De Rijnzaal

De gezondheidsmarkten zijn gratis toegankelijk en
bedoeld voor iedereen die meer wil weten over

e S gezondheld,uleefstul of velllg en vitaal blijven bewegen.
t.fleischeuer@bunnikvitaal.nl Bezoekers zijn welkom om iemand mee te nemen en

kunnen tijdens de markt gratis koffie of thee krijgen.

Ontdek hoe uw gemeente werkt - en wat u kunt bepalen!

Cursusproject Bunnik, Odijk, Werkhoven organiseert . «ntdek hoe uw
samen met de gemeente een laagdrempelige en praktische
cursusavond over de gemeenteraadsverkiezingen (18
maart a.s.) en het werk van de gemeenteraad. Welke partij
kiest u tijdens de verkiezingen? Hoe worden besluiten
genomen? Hebben inwoners buiten het stemhokje om
invloed? Hoe zit het met het college van B&W en wat is de
rol van wethouders?

De griffier en enkele raadsleden van de gemeente Bunnik
nemen u stap voor stap mee in de lokale democratie. Na
deze cursusavond weet u precies hoe u invloed kunt uitoefenen én wat er achter de
schermen gebeurt.

Datum: dinsdagavond 24 februari, van 19.30-21.30 uur in het Cursusgebouw van
Cursusproject Bunnik, op industrieterrein 't Zand, aan de Zeisterweg 81b1, op de 1e etage.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden graag via: www.cursusprojectbunnik.nl,
categorie diversen.

Samen buiten klussen: Tuinklusochtend Witte Kerkje

Op zaterdagochtend 11 april organiseert het Witte Kerkje de traditionele voorjaars-
tuinklus-zaterdag. De vrijwilligers van de kerk duiken dan het groenonderhoud in rond de
kerk. Dit jaar zijn ook leden van Huiskamer van harte welkom!



Het idee is dat we met een groepje mensen diverse grotere onderhoudsklussen oppakken
op een zaterdagochtend. We hebben een echte hovenier uit de kerkgemeenschap die het
werk verdeelt en ook gereedschappen beschikbaar kan stellen. Geklust wordt er tussen
9.00 uur en 13.00 uur uiterlijk. Start is met koffie (werkoverleg!), rond 11.00 uur is er weer
gelegenheid even met koffie uit te rusten, en zo nodig van klus te wisselen. Het is altijd
reuze gezellig. Je bent lekker samen buiten in de weer. En het resultaat mag er meestal
wezen. Vele handen...

Het gaat natuurlijk om de tuinen en de grond rond het Witte Kerkje: er is een schapenwei,
fruitbomen, er zijn groenpartijen rond de begraafplaats. Het is een fantastische 'groene
long' in het dorp, die nog geschiedenis ademt ook. Het onderhoud komt voor rekening van
de kerkgemeenschap van het Witte Kerkje. Met veel vrijwilligersinzet houden we dat
betaalbaar.

Doe je mee? Dan is het handig om op 11 april aan te treden met juist schoeisel (laarzen
ofzo) en mogelijk eigen tuinhandschoenen. En geef je op: bij Paul (phhz@xs4all.nl of SMS
06-13698675); graag naam en telefoonnummer doorgeven.

En mocht het heel-heel-slecht weer worden, dan gaat het mogelijk niet door.

We kunnen naast de vrijwilligers van het kerkje best extra vrijwilligers gebruiken (maar
geen 700). We sluiten de inschrijving bij 8 huiskamergenoten. Wie zich het eerst meldt,
staat vooraan in de rij.

Carnaval 'de Paris' barst los!

De Prins is bekend, de kranten zijn verspreid, de voorbereidingen zijn in
volle gang en de carnavalskriebels beginnen weer te komen: Het grote
carnavalsweekend van C.V. de Rijnpinters staat voor de deur! Van 12 tot
en met 17 februari wordt Odijk volledig ondergedompeld in Frans
thema. Met de leus ‘Zing, lach, dans met Carnaval de Paris gaan we op de
Tour de France’ toveren we Ojik om tot een sfeervol klein Parijs.

We beginnen donderdag de 12e traditiegetrouw met ons Pluscarnaval (voor 55+-ers), alleen
dit jaar in een net ander jasje dan voorheen.

Op vrijdag de 13e geloven wij niet in ongeluk, maar in feestvieren! We wijken voor één
avondje uit naar de buren, naar De Landgoederij in Bunnik. ledereen is vanaf 20.00 welkom

Zaterdag 14 februari is een dag voor jong én oud. We beginnen met een bezoek aan de
begraafplaatsen waar we een ode brengen aan degenen die ons de afgelopen jaren zijn
ontvallen. Daarna barsten we los. Om 13:30 vult de Lindenhof zich met springkussens,
lekkers en gelach voor ons Kindercarnaval. 's Avonds gaan we niet stil zitten, maar feesten
we door op ons Demasqué. Het thema is de Franse stijl, dus trek je mooiste carnavalsoutfit
uit de kast.

Op zondag 15 februari hebben we een feestelijke viering tijJdens de Carnavalsmis om 10:00
uur in de R.K. kerk in Werkhoven. Om 13:11 zijn we alweer terug in Ojik, want hier start
onze optocht. Eén groot feest door heel het dorp, kom gezellig kijken en geniet mee.

Op maandag 16 februari is er nog een uurtje voor de Ojikse jeugd met de Kinderdisco om
19:00. Daarna zullen wij de laatste dansjes en drankjes doen in onze Leutbunker tijdens het
Kielenbal.

Op dinsdag sluiten we dan officieel af. Traditiegetrouw, bij Café de Twins om 20:30 uur,
onder het genot van een haring worden de steken weer af gedaan en zit het carnaval er
voor dit seizoen weer op. Alle info leest u ook op CV de Rijnpinters - Ojik




Even op eenrijtje...

Digicafé elke woensdag open van 10.00 -
11.30 uur.

Boekenkast deze is gevuld met mooie
boeken die u kunt lenen, af- en/of
ophalen, tijdens de openingstijden van
het dorpshuis.

Eettafel van Odijk elke 1e- en 3e
vrijdagavond van de maand.
Creatiefcafé elke woensdag van 10.00 -
12.00 uur.

Koffieochtend elke woensdag staat de
koffie met wat lekkers klaar van 10.00 -
11.30 uur.

Jeu de boules elke dinsdag van 10:30 -
11:30 uur op de baan naast het
dorpshuis.

Repaircafé Odijk elke derde zaterdag van
de maand, de eerstvolgende op zaterdag
21 februarivan 9:30 - 12:30 uur.
Mantelzorgcafé eerstvolgende op
maandag 20 maart in Odijk.

Schaken elke maandagavond (vanaf
19.30 uur) in de kantine van SV Odijk
voetbal.

NOG GEEN LID VAN DE HUISKAMER?
AANMELDEN KAN GEMAKKELIJK VIA
ONZE WEBSITE.

Huiskamer van Odijk
Rijneiland 7
3984MA Odijk

Te bereiken op 06-23707137
Email info@huiskamervanodijk.nl

Printversie nieuwsbrief

Een aantal leden van de Huiskamer heeft
geen of onvoldoende mogelijkheden om
de nieuwsbrief digitaal te lezen. Bij deze
mensen wordt maandelijks een
printversie van de nieuwsbrief
rondgebracht door onze vrijwilligers.
Deze- en diverse oudere versies kunt u
nog inzien of zelf ook printen via de
website van de Huiskamer voor iemand
anders die de nieuwsbrief niet via ons
ontvangt.

Onze hulpdiensten

De Chauffeur van Odijk vrijwilligers die
met plezier dorpsgenoten van A naar B
rijden.

De Helpende Hand van Odijk handige
vrijwilligers die kunnen helpen bij kleine
klusjes in en om het huis.

De Boodschappendienst vrijwilligers
willen best even een boodschap voor u
doen als dat zelf om de een of andere
reden niet (meer) gaat.

Onze hulpdiensten zijn bereikbaar via
T 06-202345209. Bij geen gehoor graag
de voicemail inspreken.

Wij staan altijd open voor nieuwe
activiteiten of diensten.




Deze e-mail is verstuurd aan riamollema@gmail.com. « Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. ¢ Voor een goede ontvangst voegt u
nieuwsbrief@huiskamervanodijk.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta




